Herman Isidoor de Vries
grossier, 39 jaar
Batavia 17.10.1902 - Auschwitz 17.08.1942

X 17.06.1929

Sara de Vries-van Gelder
huisvrouw, 52 jaar
Groningen 17.10.1908 - Groningen 29.10.1960

|
Jacobus Izak (Bob) deVries

oprichter Importtex Holland, 83 jaar
Groningen 20.03.1930 - Zwijndrecht 30.11.2013

X 22.10.1950

Nanny de Vries-Gokkes
huisvrouw, 89 jaar
Amsterdam 02.08.1929 - Zwijndrecht 28.12.2018

René Samuel de Vries
Groningen 19372

X onbekend

Frouwke de Vries-Muthert

huisvrouw, 83 jaar
Groningen 04.12.1929 - Delfzijl 09.04.2013

We zijn ons niet bewust van onze vrijheid
‘Een van de laatste der Mohikanen’, noemt-ie zichzelf wel eens.
René de Vries is 89 jaar en overleefde de Holocaust.

‘De kern van mijn verhaal is dat we ons niet bewust zijn van de
vrijheid. Die is zo gewoon geworden dat we ons niet realiseren
dat er een andere tijd is geweest. We moeten oppassen dat we
niet weer in zo'n tijd terecht komen’, aldus De Vries.

Voor de Tweede Wereldoorlog leefden er zo’'n drieduizend Joden
in de Stad Groningen. Na de oorlog waren er nog tweehonderd
van over. De helft emigreerde naar Israél of Amerika.

Van de honderd die bleven, zijn er nog maar een paar in leven.

Ondergedoken met moeder en broertje

René de Vries werd geboren in 1932 aan de Coehoornsingel in
de stad Groningen en was dus acht jaar toen de oorlog uitbrak.
Toen zijn vader in 1942 werd opgepakt, dook hij samen met zijn
moeder en broertje onder.

Hij zat gedurende die tijd verstopt op drie verschillende
plaatsen in Friesland en overleefde net als zijn moeder en
broertje de oorlog. Zijn vader Herman werd in augustus 1942

in Auschwitz vermoord.

Bob de Vries

Voorzitter Joodse Gemeente Dordrecht tot opheffing in 1987.
Tijdens WOII ondergedoken. In 1948 op aliyah (emigratie naar
Israél); kreeg in Israél polio, en keerde in 1956 terug naar
Nederland. Richtte in Zwijndrecht Importtex Holland op. Speelde
na de sjoel vaak de rol van de ‘Bedummer rebbe’, zijn alter ego.

René de Vries

Registratiekaart Herman de Vries (kamp Westerbork)
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