
Izaäk Gans   
veehandelaar, 50 jaar
Aduard 27.12.1891 - Auschwitz 12.10.1942

 x 22.05.1918 
Saartje Gans-Meijer   
huisvrouw, 47 jaar
Vlagtwedde 20.03.1898 - Auschwitz 12.10.1942     

Anna Paulownastraat 16
Geadopteerd door Robert Mulder

Izaäk Gans wordt geboren op 27 december 1891 in Aduard en is 
één van de drie zoons van veehandelaar David Gans en Grietje 
Rosenbaum.

Izaäk treedt in de voetsporen van zijn vader en wordt ook 
veehandelaar. Op 22 mei 1918 trouwt hij in Onstwedde met 
Saartje Meijer. Op de huwelijksakte wordt de naam van Izaäk 
geschreven als ‘Isaäk’. 

Saartje wordt geboren in Vlagtwedde op 20 maart 1898 als 
dochter van Benjamin Meijer en Geertje Braaf. Van het gezin 
Meijer overleven vader Benjamin en vier van zijn kinderen de 
Shoah.

Izaäk en Saartje verhuizen in mei 1924 naar de 
Anna Paulownastraat 16 te Groningen. Het stel blijft kinderloos. 
Op 16 december 1941 wordt in het Nieuwsblad van het Noorden 
melding gemaakt van de opheffing van de veehandel van Izaäk.

Registratiekaart Izaäk Gans (kamp Westerbork)

Registratiekaart Saartje Gans-Meijer (kamp Westerbork) Voorbeeld van een gedwongen verkoop

Fragment uit tekst onderzoek Serge ter Braak:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen de nazi’s 
al snel over tot het verwijderen van Joden uit het 
economische leven in Nederland. Ook de agrarische 
sector behoorde daartoe. Op 27 mei 1941 vaardigde 
de bezetter verordening 102/1941 uit betreffende 
de aangifte en gedwongen verkoop van landbouw-
gronden in Joodse handen. 
Joden werden gedwongen om hun landbouwgrond-
bezittingen aan te geven bij de regionale Pacht-
bureaus (later Grondkamers), onder verantwoording 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Door 
middel van het formulier ‘Aangifte van landbouw-

gronden in joodsche handen’ moesten ze aangeven 
welke percelen ze in hun bezit hadden. Na aangifte 
moesten de percelen voor 1 september 1941 worden 
verkocht aan niet-joden, en voor 1 januari 1942 
worden overgedragen. De pachtbureaus waren 
belast met het in goede banen leiden van de 
verkoop aan niet  Joodse boeren.

Ook Izaäk Gans werd gedwongen zijn grond te 
verkopen. 


