
Jacob de Vries      
commies N.S., 58 jaar
Hoogezand 24.01.1884 - Auschwitz 29.10.1942       

Frouktje Kampion-de Vries
huisvrouw, 61 jaar 
Hoogezand 02.04.1881 - Auschwitz 14.01.1943 

 x 23.05.1905

Levie Kampion 
ladingmeester, 65 jaar
Nieuweschans 31.07.1877 - Auschwitz 14.01.1943

Verlengde Oosterweg 18
Geadopteerd door Regina Philip

Jacob de Vries wordt geboren op 24 januari 1884 in Martenshoek 
(gemeente Hoogezand) als zoon van slager Levie de Vries en 
Hester Coltof. Het gezin waar hij in opgroeit, is groot. Zijn ouders 
krijgen maar liefst vijftien kinderen waarvan er één levenloos 
geboren wordt en twee jongetjes overlijden voor ze twee weken 
oud zijn. Vader Levie is slager van beroep.
Vanaf begin september 1901 woont Jacob in de voormalige 
gemeente Beilen waar hij in dienst is bij H. Trompetter tot hij op 
14 juni 1902 naar Groningen verhuist.

Lang blijft Jacob niet in Groningen, want op 30 mei 1904 wordt 
hij ingeschreven in Leeuwarden waar hij voorkomt in het 
kostgangersregister van 1876-1904. 
Hij woont tot 6 juni 1921 op verschillende adressen in de stad. 
Een deel van die tijd woont hij in bij o.a. A. Feitsma, Wolf van der 
Woude en zijn zus Froukje en zwager Levie Kampion. 
Hij is in die tijd werkzaam als ambtenaar in de functie van 
goederenklerk SS (Staatsspoorwegen) en wordt uiteindelijk 
commies NS. 

Jacob blijft ongehuwd en keert op 6 juni 1921 terug naar 
Groningen waar hij in eerste instantie gaat wonen in de 
Gelkingestraat 39. 
Hij woont vervolgens nog op vijf verschillende adressen in de 
stad tot hij uiteindelijk op 30 mei 1933 zijn intrek neemt in de 
woning aan de Verlengde Oosterweg 18. Zijn zus Frouktje en 
haar man Levie woonden hier eveneens. 
Hier blijft hij wonen tot hij afgevoerd wordt. Mogelijk is hij eerst 
nog tewerkgesteld in een van de vele werkkampen waar Joodse 
mannen uit Groningen in terecht kwamen. 

Begin oktober 1942 wordt hij gedeporteerd naar Westerbork waar 
hij ongeveer drie weken verblijft. Op 26 oktober 1942 wordt hij 
op transport gezet naar Auschwitz, waar hij kort na aankomst op 
29 oktober 1942 vermoord wordt.
Zijn zus Froukje en haar man Levie worden vermoord in 
Auschwitz op 14 januari 1943. Hun dochter Willemina en 
haar man Arend Pais en kleindochter Froukje worden ook in 
Auschwitz om het leven gebracht. 

Jacob de Vries was de broer van Nathan de Vries, gehuwd met 
Betje Levit, waarvan de kinderen op het adres Hereweg 100 
woonden. Andere broers en zusters waren Betje, Heiman, Simon, 
Leon en Salomon, die allen in Sobibor en Auschwitz omkwamen. 
Broer Leon de Vries was secretaris van de Joodse Gemeente en 
vertegenwoordiger van de Joodse Raad.
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