
Froukje Polak  
dienstbode, 61 jaar
Bolsward 14.01.1882 - Sobibor 14.05.1943        

Anna Paulownastraat 33
Geadopteerd door Nico de Both 

Froukje kwam uit een groot, armoedig gezin. Haar ouders 
Nathan Polak en Saartje Levie kregen tien kinderen waarvan 
er drie vroegtijdig overlijden. 

Over haar jeugd is weinig bekend. In 1926 treedt ze in dienst als 
dienstbode in Rotterdam, waarna ze in 1941 in dienst treedt bij 
een familie in de Poelestraat 56A in Groningen. Daarna wordt 
ze in 1941 inwonend huishoudster bij Israël de Haas in de Anna 
Paulownastraat. 
Nadat Israël in 1942 op transport gegaan was, was Froukje aan 
de beurt. Om aan transport te ontkomen deed ze in januari 1943 
een zelfmoordpoging, maar werd op tijd gered. Ze werd daarop 
verpleegd in het Joodse Beth-Zekenim hospitaal. 
Het was slechts uitstel van executie. In april 1943 werd ze naar 
kamp Vught overgebracht en een maand later naar kamp 
Westerbork. Op 11 mei ging ze op transport naar kamp Sobibor 
en werd kort na aankomst omgebracht. 

De rest van de familie Polak uit Bolsward is zwaar getroffen. 
Eén van haar zusters overleeft de oorlog, maar vijf van haar 
broers en zusters niet. 
Haar zusters Sientje en Eliazaar en haar broer Philip zijn net 
als Froukje in Sobibor om het Ieven gebracht. Ook een aantal 
kleinkinderen van Nathan en Saartje heeft de holocaust niet 
overleeft. 

Haar broer Izaäk en haar zuster Rebecca stierven voor 1943 een 
natuurlijke dood. Haar zuster Henderina heeft als enige de 
holocaust overleeft en is later getrouwd.*

*Met dank aan het archief te Bolsward voor de gegevens over de familie Polak.

Persoonskaart Froukje Polak (kamp Vught)

Registratiekaart Froukje Polak (kamp Vught)

Registratiekaart Froukje Polak (kamp Westerbork)

Het tragische leven van Froukje Polak

Toen onze overbuurvrouw Froukje Polak begin 1943 aan de beurt 
was om op transport gesteld te worden, sneed ze een van haar 
polsen door, maar werd op tijd gered. Dit gaf een enorme 
consternatie in onze buurt, toen ze met een ambulance in 
aanwezigheid van een Duitse officier naar een ziekenhuis werd 
vervoerd. Het was slechts uitstel van executie. Drie maanden later 
ging ze alsnog op transport.

Uit onderzoek blijkt dat ze eerst naar kamp Vught werd afgevoerd 
en een maand later vandaar naar Westerbork. 
Op 11 mei werd ze op transport gezet naar vernietigingskamp 
Sobibor en direct na aankomst vergast op 14 Mei 1943.
 
Fragment uit het boek ‘Een straat in Oorlogstijd’.

Nico de Both heeft Froukje geadopteerd. Hij woonde als kind 
tegenover haar en beschrijft in zijn boek ‘Een straat in Oorlogstijd’ 
hoe hij ooggetuige was van de deportatie uit het huis in de 
Anna Paulownastraat 33.


