
Heereweg 110
Geadopteerd door Allard Roeper, zoon van Jacques, 
kleinzoon van Max en Louise. 

Max Roeper en Louise Piekema 

vervolg familie Roeper, Hereweg 110

Verzet en verraad 

In 1934 vertrekken Max en Loes na hun huwelijk naar 
Heerenveen, waar Max in ziekenhuis Tjongerschans een 
chirurgisch-gynaecologische praktijk voert. 
Hij houdt ook spreekuur aan huis. Vanwege zijn joodse herkomst 
moet Max Jacques Roeper in 1941 stoppen met zijn praktijk aan 
huis en in Tjongerschans. Het gezin gaat terug naar Groningen, 
eerst naar een hotelkamer en later naar het adres Hereweg 110. 

In Groningen is Max aanvankelijk de ‘chirurg van de Joden’. Hij 
houdt spreekuur in de praktijk van huisarts Mau van der Reis 
aan de Kraneweg en hij opereert in het Diaconessenhuis en het 
Rooms-Katholieke ziekenhuis. 
Max neemt deel aan het artsenverzet in de verzetsgroep ‘het 
Medisch Contact’ (MC). Tijdens de bordjesactie in 1943 verwijdert 
ook hij zijn naam- en praktijkbord naast de deur. Hoewel de 
Duitsers joodse artsen inmiddels hebben verboden hun vak uit 
te oefenen, werkt Max door. Hij wordt echter herkend en verraden 
door een NSB-patiënt. 

Max wordt overgebracht naar het gevangenkamp Vught, waar 
hij wordt tewerkgesteld als arts. Hij schrijft Loes brieven, die 
worden bewaard in het Joods Historisch Museum in Amsterdam. 
Na de arrestatie van Max brengt Loes haar beide jongens in 
veiligheid. Ze duiken kort onder in Frieschepalen, bij oud patiënt 
en boer Jan Drost. 

Op 18 januari 1945 (kampgegevens Birkenau) overlijdt hij aan de 
gevolgen van vlektyfus. Max Roeper staat vermeld op de Erelijst 
van Gevallenen 1940-1945.

Louise is op 18 mei 1947 in Groningen hertrouwd met 
Mr. N.J. Polak.

‘Allerliefste schattie, fijne jongens van mij, 
Het ziet er naar uit liefste, dat mijn verblijf hier een einde neemt daar 
praktisch 1000 van de 1400 J. op transport gaan maandag 15/11 […] 
Schrijf deze brief dan ook als afscheid maar heb nog een sprankje hoop. 
We gaan naar het Oosten, ik ben rustig. […] Het is een groote rust voor 
mij schattie dat je veilig thuis bent met onze lieve jongens. Er gaat veel 
in mij om. Alles eigen schuld en dat ik je nu zooiets moest aandoen.’

Afscheidsbrief van Max aan zijn vrouw Louise vanuit kamp Vught

Systeemkaart Max Roeper van Verzetsbetrokkenen, Groninger Archieven. 


