
Carel Martijn Roos     
scheikundige, 34 jaar
Den Haag 05.04.1909 - Blechhammer 21.09.1943

 x 27.07.1942

Sara Vega
maatschappelijk werkster, 67 jaar
Amsterdam 15.01.1911 - Amsterdam 17.10.1978 

J.A.Feithstraat 15b
Geadopteerd door Anna Huizinga

Carel Martijn Roos werd op 5 april 1909 in Den Haag geboren 
als zoon van Philip Roos en Margo Jacobsen. Het gezin had drie 
kinderen. Zus Jeanne Roos was de eerste tv-omroepster van 
Nederland, zij was actrice, cabaretière en journaliste en heeft 
samengewerkt met Annie M.G. Schmidt en Marthe Röling.

Carel wordt ‘voorgoed ongeschikt’ geacht voor de militaire dienst 
in 1929, de reden is onbekend. Vanaf 1926 is hij ingeschreven bij 
de Universiteit van Amsterdam, Natuurkunde & Chemie. 
Daarna volgen meerdere inschrijvingen tot 13 maart 1940. Vanuit 
de Universiteit kon hij versneld afstuderen en zijn bul krijgen, in 
verband met dreiging van deportatie. In Amsterdam woont hij 
aan het Frederiksplein 1, bij dokter Waterman en Lau Mazirel, een 
bekende verzetsstrijdster. 
Hij verhuist naar Groningen op 2 april 1942 en gaat wonen in de 
J.A. Feithstraat 15b.
Carel is 7 jaar verloofd geweest met Sara Vega, ze zijn dol op 
elkaar en trouwen op 27 juli 1942 in Groningen. 
Sara blijft in Amsterdam wonen, ze is directrice van een joods 
meisjeshuis en moet zorgen voor onderduikadressen. Daarom 
gaat ze op de trouwdag weer terug naar Amsterdam. 
Waarschijnlijk hebben ze nooit het bed met elkaar gedeeld. 
Carel is leraar natuur- en scheikunde, maar het is onbekend waar 
hij heeft gewerkt. 
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Carel houdt veel van pianospelen en dat doet hij voortreffelijk. 
Op 2 november 1942 wordt Carel op transport gezet naar 
Blechhammer, op 21 september 1943 is hij daar vermoord. 
Sara is opnieuw getrouwd, haar tweede man was Bernard van 
Engel. Hertrouwen is aanvankelijk niet mogelijk omdat er geen 
officiële overlijdensverklaring is van de dood van Carel. Toch zijn 
ze getrouwd in 1949. De overlijdensakte komt bijna tien jaar na 
de dood van Carel, in 1952. 
Sara is haar hele leven blijven hopen dat Carel weer terug zou 
komen. 


