BeI'Ilal’d SIlatager Haar oudste dochter Flora verbleef toen in een Sanatorium in Ze verbleven korte tijd in Vught en moesten toen naar Westerbork

L ) Laren, Mathera heeft haar nooit weer gezien. vertrekken, daar kwam Mathera in de ziekenboeg terecht.
ha]fld€ISI'€1Z1g€I', /4 jaar Mathera en Geertruida gingen samen op reis, ze reisden via Moeder en dochter zijn elkaar daarna uit het oog verloren, ze
familie in Amsterdam, ze wilden als het kwaad geschiedde vertrokken naar Sobibor, waar ze op verschillende data zijn
Harderwijk 18.12.1868 - Groningen 10.02.1943 samen zijn met de mensen die hun dierbaar waren. vergast.
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Lienden 16.01.1874 - Sobibor 28.05.1943

Mathera en Bernard kregen twee dochters: Flora en Geertruida,
ze werden geboren in de Museumstraat 2. Na een aantal keren Overlijdensakte Bernard Snatager
verhuisd te zijn, huurde het gezin de Scholtenskoepel.

De Scholtenskoepel werd in 1868 ontworpen door Jan Maris in
opdracht van de heer W.A. Scholten, die er eerst zelf woonde.
Later is de koepel door de firma Fongers gekocht en jaren in de
verhuur geweest. De familie Snatager woonde er van 1937 tot
1943, het jaar waarin Bernard aan een ziekte overleed.

Mathera Snatager-van Brink

Mathera was huisvrouw en naaister. Na de dood van haar man
verzorgde ze het mooie huis en ontving er regelmatig emigranten.
Oudste dochter Flora vestigde later haar Gymnastiek Studio aan
huis, wat veel bedrijvigheid veroorzaakte.

In het voorjaar van 1943 kreeg Mathera samen met haar jongste
dochter een oproep om zich in Vught te melden. Hieronder een
briefje van haar vanuit Vught aan familie:

Registratiekaart Mathera Snatager-van Brink (kamp Westerbork)
Wij zitten in Rotterd. zoo je ziet- lieve Sijt en Her wat ben ik

verdrietig en veel zorg over Truus, wij Hebben een zwaren dag

achter ons- en vandaag gaat ons tante francien S en H-(alles is

tenslotte toch vergeefs geweest/ liever was ik toch in W.B.

geweest/ ik weet ook niet wat het beste zal zijn. Wens Sijt alle

goeds/ in gedachten gekust ook jullie kinders/ tante Marian.

Bernard Snatager met zijn oudste
dochter Floor (foto A.S. Weinberg)
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