
Benjamin Stern       
godsdienstonderwijzer, 62 jaar
Appingedam 01.08.1880 - Sobibor 23.07.1943

 x 18.08.1910

Judikje Stern-Sanders
huisvrouw, 62 jaar
Veendam 09.03.1881 - Sobibor 23.07.1943

 |
Meijer Stern       
arts, 31 jaar
Groningen 13.06.1911 - Auschwitz 30.09.1942

 |
Betsy Stern       
huisvrouw, 89 jaar
Groningen 20.01.1913 - Haifa, Israël 2002

Benjamin Stern was godsdienstonderwijzer in Groningen. 
Daarnaast was hij dirigent van het synagogekoor ‘Lechawod 
Oeletifereth’. Hij schreef voor de synagoge in Groningen een 
thorarol.
Benjamin en Judikje kregen twee kinderen: Meijer en Betsy. 
Betsy wist met haar verloofde Abram van Adelsbergen naar 
Zwitserland te ontkomen en ging van daar naar Israël.

Meijer werd samen met zijn verloofde Jeannette (Netty) Cohen 
op transport gesteld naar Auschwitz. Ze werden er beiden 
vergast op 30 september 1942.

Lees meer over Meijer en Netty op het vervolgpaneel. Tweede Willemstraat 48b
Geadopteerd door Ineke Aarens 

Registratiekaart Benjamin Stern (kamp Westerbork)

Registratiekaart Judikje Stern-Sanders (kamp Westerbork)
Links met hoge hoed staat Benjamin Stern te kijken hoe de voorzitter van 
de joodse gemeente van Groningen, dr. S.B. Nathans, de laatste letter 
optekent in de door Stern geschreven thorarol.

Overlijdensakte Benjamin Stern


