
Pour (Paul) Stoppelman       
veehandelaar, 55 jaar
Oude Pekela 23.07.1887 - Auschwitz 08.10.1942

 x 00.00.1000

Friederike Stoppelman-Pinto
huisvrouw, 46 jaar
Leer 01.12.1900 - Auschwitz 08.10.1942

 |

Eugen Stoppelman       
verkoper, 59 jaar
Nordenham 29.11.1920 - Amsterdam 20.07.1980

 |

Emil Stoppelman       
leerling coupeur, 21 jaar
Nordenham 01.03.1923 - Buchenwald 23.02.1945

Tweede Willemstraat 7a
Geadopteerd door Robert Mulder 

De muzikale familie Stoppelman uit Oude Pekela trad voor de 
Tweede Wereldoorlog op vele bruiloften en partijen op met het 
achtkoppig strijkorkest van vader Lazarus en zijn zeven zonen. 
Alle kinderen, hun partners en bijna alle kleinkinderen zijn 
omgebracht. Twee kleinzonen van Lazarus’ broer Mozes, Emil en 
Eugen, zitten in een Duits concentratiekamp als de Russen 
naderen en ze op dodenmars worden gestuurd. Emil overleeft dit 
niet, zijn broer Eugen wel. Eugen trouwt na de oorlog met een 
andere Joodse overlevende (Ellen Frankenhuis). Zij krijgen twee 
zonen.

Vlak voordat hij vanuit kamp Westerbork op transport werd 
gesteld naar Auschwitz, stuurde één van de Stoppelmannen een 
brief naar zijn verloofde. Zonder te weten wat hem boven het 
hoofd hing, klinkt in zijn brief hoop door. Hij schreef aan zijn 
verloofde:

Na mijn terugkeer kunnen onze luchtkastelen worden vervuld.

Na aankomst in Auschwitz wordt hij direct doorgestuurd naar de 
gaskamers.

Registratiekaart Pour (Paul) Hartog Stoppelman (kamp Westerbork)

Registratiekaart Emil Stoppelman (kamp Westerbork)

Eugen Stoppelman

Stolperstein voor Friederike Stoppelman-Pinto


