vervolg familie Veldman, J.A. Feithstraat 15

Susanna Veldman
kantoorbediende, 18 jaar
Groningen 15.03.1924 - Auschwitz 19.02.1943

Toen Johanneke Mensch (adoptant van Susanna Veldman) een
jaar of zes, zeven was, kwam zij erachter dat ze was vernoemd
naar een vriendin van haar moeder, Susanna Veldman: Susanna
is haar derde voornaam.

Als ze vroeger met haar moeder nog aan het ontbijt zat als vader

en zus naar het werk en naar school waren, vroeg ze haar
moeder te vertellen over de oorlog, die toen nog niet zo heel
erg lang geleden was.

Zo vertelde haar moeder vaak over haar klasgenoot en
hartsvriendin Suzanna (Suus), die tien dagen jonger was dan
zijzelf. Ze zaten bij elkaar in de klas op de HBS in Groningen.

Voor Johannekes gevoel was de oorlog nog maar kortgeleden
en het fascineerde haar dat zulke dingen relatief kort voor haar
geboorte waren gebeurd. Zo kwam Suus in haar leven.

Johanneke’s moeder vertelde dat haar oudere broer op een
middag in augustus 1942 thuiskwam en riep: ‘de joden uit de
Feithstraat worden opgehaald’, ze zijn beiden onmiddellijk op
de fiets gestapt en van Helpman naar de Herewegbuurt
gereden, maar ze kwamen te laat.

Registratiekaart Susanna Veldman (kamp Westerbork)
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Suus Veldman
(foto: collectie Johanneke Mensch)

Suus (rechts) en de moeder van Johanneke Mensch,

twee leuke vrolijke meiden van zeventien, in de
weilanden achter Helpman, waar nu De Wijert is.

De foto is vermoedelijk tussen april en augustus 1942
genomen. De jodenster was sinds mei 1942 verplicht.
(foto: collectie Johanneke Mensch)
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